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In ons laatste kwartaalblad van het jaar zetten we graag onze actie ‘kinderadoptie’ in 
de kijker. Adoptie… kinderadoptie… financiële kinderadoptie om de kinderen in Congo, 
Rwanda, Oeganda, Brazilië, Paraguay, Chili, India, Indonesië en op de Filippijnen een 
mooiere toekomst te bieden. Dankzij onze adoptieouders/sponsors van de kinderen 
kunnen we deze tussenpersonen (om de drie maanden) een bedrag overmaken, zodat 
de kinderen naar school kunnen gaan en een beroep kunnen leren. Wij hopen dat de 
adoptieouders een engagement aangaan, zodat ‘hun kind’ een opleiding kan volgen en 
zo in zijn/haar eigen onderhoud kan voorzien. Vaak keren de kinderen terug naar hun 
dorp en zullen ze een rol spelen in de ontwikkeling van de lokale bevolking. 

Onze actie ‘financiële kinderadoptie’

Voor het bedrag van € 16,50 per maand kan 
u een kind in een arm land helpen om een 
betere en mooiere toekomst uit te bouwen. 

Wat gebeurt er met die maandelijkse som van 
€ 16,50 of € 198,- jaarlijks? 
Ten eerste zal een kind gevoed worden; een 
kind dat honger heeft, kan niet studeren. 
Schoolboeken zijn nodig; vaak is een uniform 
gewenst en wordt ook het schoolgeld betaald. 

Indien er medische verzorging nodig is, 
zullen de kosten in de mate van het mogelijke 
betaald worden met de bijdrage. 
Onze werkingskosten bedragen 10%. 

Er kan contact gehouden worden met het 
adoptiekind; steeds via de verantwoordelijke 
tussenpersoon. Deze tussenpersonen zijn een 
belangrijke schakel tussen onze organisatie 
en de adoptieouders. Verschillende van deze 
missiezusters, missionarissen en lekenhelpers 
hebben voor opvolging gezorgd. Want het zou 
jammer zijn als de hulp voor deze kinderen 
stopt, wanneer een tussenpersoon terug naar 
België of Nederland komt.

Afscheid

We namen de laatste jaren ook afscheid 
van verschillende tussenpersonen en zijn 
hen nog dankbaar voor de vele jaren fijne 
samenwerking. 

De medewerkers, van de in 2016 overleden 
mevrouw Els Koop zetten haar werk in Lins, 
Brazilië verder. Het  Comunidade Educacional 
Para o Trabalho ondersteunt in de wijken 
de armste gezinnen en kinderen. Er wonen 
veel sociaal kwetsbare gezinnen, waarvan 
± 500 gezinnen in extreme armoede leven 
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en met minder dan 19 euro per maand per 
gezinslid moeten rondkomen. CEPT heeft een 
activiteitenprogramma opgezet waardoor de 
kinderen geborgenheid, gezelligheid en een 
gevoel van eigenwaarde krijgen.

Mevrouw Fanny Lopez, vele jaren 
verantwoordelijk voor de zusters Ursulinen, 
overleed in december 2022. Zij had haar taken 
al overgedragen aan de zusters in Congo en 
India. Met hen hebben we nu een goed contact 
zodat we de steun kunnen blijven overmaken. 

Frater Theo Adams kwam eind 2022 terug naar 
Nederland omwille van gezondheidsredenen. 
Hij heeft zijn medewerkers in Brazilië opgeleid 
zodat ze zijn levenswerk verderzetten. Hij 
overleed in februari 2023.

Zuster Lucienne Hardy was ook al enkele 
jaren terug ‘thuis’ in België. Ze heeft in Chili 
veel kinderen opgevangen in haar tehuis voor 
verlaten kinderen. Sommige moeders hadden 
gewoon geen kans om voor hun kinderen te 
zorgen maar bij ‘mama Lucienne’ kregen ze 
een warme thuis, liefde en geborgenheid. We 
namen afscheid van haar, zaterdag 8 juli 2023.

Jammer genoeg namen we nog afscheid van 
enkele tussenpersonen… we herinneren hen 
als enthousiaste tussenpersonen voor onze 
actie! Steeds in de weer voor het welzijn van 
de vele kinderen die recht hebben op een 
betere toekomst. 

Opvolging

In Kikwit, Congo, steunen we de zusters 
Annunciaten. De zusters zijn er nog steeds 
actief in de scholen en zorgen ervoor dat de 
kinderen goed onderwijs kunnen genieten. 
Zo vertrok zuster Patricia Winters in 1963 
naar Congo als leerkracht snit en naad. 
Door de jaren heen heeft ze naast lesgeven 
ook groentetuinen aangelegd, mensen 
verzorgd, baby’tjes helpen geboren worden,… 
te veel om op te noemen. Ze verblijft nu bij 
haar medezusters in Heverlee maar haar 
hart is nog steeds in Congo. Zuster Patricia 
heeft nog steeds veel contact met haar 
medezusters (ondertussen zijn het inlandse 
zusters) die haar op de hoogte houden van de 
schoolresultaten van de kinderen en van de 
toestand in het land. 

Zuster Roos Catry woont nu al een tijdje 
in België maar vertrok in 1970 naar de 
Filippijnen als kinesiste en sportleerkracht. 
Ze werd benoemd in de gehandicaptenzorg 
van het orthopedisch staatshospitaal in 
Manila. Daarnaast begeleidde ze ook nog 
kinderen en volwassenen met een fysieke 
beperking door middel van sport en muziek. 
Er verblijven een 20tal kinderen in het 
Liefdevol Tehuis; een tijdelijk woonverblijf 
voor opgroeiende en schoolgaande kinderen 
en jongeren met een fysieke beperking. 

Congo - Jongeren volgen een opleiding tot schrijnwerker

Brazilië - CEPT organiseert sport en spel



Zo zegt zuster Roos: “vanuit België voel ik 
me nog altijd sterk verbonden met mijn 
missiewerk op de Filippijnen, dat ik heb 
mogen doen bij de kinderen en jongeren met 
een fysieke beperking. Ik beschouw hen als 
kleine helden, die mij en ons allemaal een 
levensles meegeven. Mijn dank gaat ook 
uit naar de Salvatoriaanse Hulpactie en de 
vrijgevige weldoeners om hun steun te blijven 
overmaken.” 

Zoals u wellicht ook weet, viert de 
Salvatoriaanse Hulpactie haar 60jarig 
jubileum, dit jaar, in 2023.
Het begon allemaal in Hamont, 60 jaar geleden. 
De ‘afdeling’ financiële kinderadoptie is pas 
in de beginjaren 1980 opgericht nadat een 
zuster bij de Hulpactie aanklopte. Ze gaf les 

aan de kinderen, onder een boom, in de zon, 
de kinderen zaten allemaal mooi op de grond 
en luisterden aandachtig naar de zuster/
lerares. Het gebeurde dat de kinderen met 
een lege maag aankwamen, maar dan gaf de 
zuster hen eerst een kom melk. De ouders van 
de kinderen waren heel blij en tevreden; hun 
kinderen zouden leren lezen en schrijven, 
iets wat hen ontbrak. 
Omdat er ook vaak kinderen niet tot ‘aan 
de boom’ konden geraken, kwam de vraag: 
kunnen we daar niets voor doen? Kunnen we 
een adoptieouder of meter of peter vinden, die 
met een kleine bijdrage een kind kan helpen 
met de studies? Zo is de actie ‘financiële 
kinderadoptie ontstaan. 

Nu – vele jaren later – kunnen we terecht 
terugblikken op deze mooie actie! Veel 
kinderen hebben zich – dank zij de steun van 
onze adoptieouders , sponsors – een mooie 
toekomst kunnen uitbouwen! 

We zijn nog steeds op zoek naar ‘nieuwe 
adoptieouders’. 
Wenst u zelf een kind te steunen, of een 
eenmalige gift te doen? Dat kan natuurlijk! 
Doe een gift op ons rekeningnummer en 
vermeld ‘kinderadoptie project nummer A04’
Of wenst u meer informatie? Neemt u gewoon 
contact op met een van onze medewerksters; 
zij helpen u graag verder!

We eindigen graag met onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2024! 
Het bestuur en alle medewerkers van de Salvatoriaanse Hulpactie & 
Ontwikkelingshulp wensen u en uw dierbaren een gezond, gelukkig en 
vredevol 2024! 
Onze dank gaat uit naar uw blijvende steun en interesse in onze organisatie. 
Met u, beste donateurs, sympathisanten, kunnen wij onze projecten, onze actie 
financiële kinderadoptie, onze kledinginzamelingen blijven verder zetten.
Dank dat u met ons verbonden wil blijven.
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Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te 
nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het 
voldoende in uw testament bijvoorbeeld de volgende zin te vermelden: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie vzw, ’t Lo 47 te 3930 
Hamont vermaak ik de som van € …”. De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die lid zijn van de campagne 
‘testament.be’. U kan steeds de gratis gids “Goed Geregeld, Goed Gegeven“ bij ons aanvragen.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld 
gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel 
te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. 
Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen 
komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in 
handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg 
staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres 
mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag € 40,- of meer 
bedraagt. Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling 
gebruikt die op het overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld 
in dit blad. Indien uw gift voor een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te 
vermelden. Wanneer u het nummer (ook een gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het 
secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!


