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Vorig jaar ontvingen we via onze contactpersoon in Oeganda, 
broeder Frans Dewez, de vraag om het project kaarsenmakerij 
van mevrouw Rose Yooumbe te ondersteunen. Een project dat 
broeder Frans al enkele jaren met interesse volgt en heeft zien 
uitgroeien naar een werk- en opleidingsplek voor kwetsbare 
jongeren.

Rose Yooumbe was jarenlang leerkracht en werkte met 
gehandicapte kinderen in Kamuli, niet ver van de Oegandese 
hoofdstad Kampala. In haar vrije tijd maakte ze kaarsen en 
deze techniek leerde ze ook aan haar leerlingen. Al snel volgde 
vanuit de omliggende parochies de vraag naar liturgische 
kaarsen. Om tegemoet te kunnen komen aan de groeiende 
vraag richtte Rose “Regina Coeli Candle Makers” op. Met 
haar bedrijfje biedt ze een veilige opleidings- en werkplaats 
aan gehandicapte jongeren, tienermoeders en alleenstaande 
kwetsbare jongeren. Leerkrachten en jongerenwerkers volgen 
er opleidingen om het project uit te breiden naar andere 
bisdommen.

Met zeer beperkte middelen slagen ze erin om kaarsen te maken. Pvc-buizen, petflessen en zelfs papajastammen 
doen dienst als geïmproviseerde kaarsenmallen. Helaas is dit een tijdrovend productieproces, bestaat er veel 
verlies van kaarsen die niet goed uit de mal komen, en kunnen mallen  slechts éénmalig gebruikt worden. 

Met uw steun kan mevrouw Rose Yooumbe professionele mallen aankopen voor een efficiëntere 
productie en hogere productkwaliteit. Klanten zullen een eerlijke prijs betalen voor de prachtige 
kaarsen en Rose hoopt zo steeds meer jongeren een kans op een betere toekomst te geven. 
Graag uw gift voor project 23/062.

Project 23/062 Oeganda - Aankoop van mallen voor kaarsenmakerij



DANKWOORD

•	 als u gedurende een reeks van jaren grotere giften doet aan onze organisatie, het 
voordeliger is om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering. Meer informatie 
vindt u op de website van de belastingdienst.

•	 wij u graag meer uitleg geven over erfenissen en legaten? Hiervoor mag u altijd contact 
opnemen met ons secretariaat voor meer info.

•	 wij onszelf verplichten tegenover u, noch uw persoonlijke gegevens te verkopen of 
handel mee te drijven, noch onder eender welke vorm uw persoonlijke rechten te 
beïnvloeden? Wij zullen ook geen adreslijsten verhuren, of in eigen naam publiciteit 
van derden aan u zenden.

•	 u ook online kan doneren via onze website?

•	 uw vereniging of school van harte welkom is voor een bezoek aan 
	 onze permanente tentoonstelling over onze werking?
	 Gelieve hiervoor een afspraak te maken met het secretariaat.

WIST U 
DAT...

DONEER
ONLINE!

Met onze actie “financiële kinderadoptie” steunen we reeds vele jaren het Sint Elisabeth weeshuis in Rwanda. 
Het is niet enkel een veilige thuishaven voor wezen, ook kinderen van alleenstaande moeders en geadopteerde 
kinderen krijgen in dit weeshuis de nodige hulp. Op deze manier monitoren de zusters de gezondheid van deze 
kinderen en zorgen ze ervoor dat ze naar school kunnen gaan. 

Van de zusters ontvangen we steeds een uitgebreid 
rapport dat een inkijk geeft in hun activiteiten.  
Graag delen we met u enkele fragmenten uit het 
meest recente rapport.

“Dankzij uw steun hebben we onze hulp aan wezen, 
vondelingen en kinderen van geesteszieke moeders 
kunnen voortzetten. 

Wij ondersteunden de afgelopen maanden 92 
kinderen, onder wie 47 kinderen van (adoptie)
ouders die tot de vereniging behoren welke onder de 
vleugels van het weeshuis activiteiten uitvoert. De 
ouders komen maandelijks samen en sparen een 
klein geldbedrag dat op het einde van het jaar samen 
gedeeld wordt.

Dankzij uw hulp hebben deze kinderen kleinvee 
kunnen ontvangen. De inkomsten van het vee zullen 
het hele gezin helpen om de ziektekostenverzekering 
te betalen. De mest wordt gebruikt voor een kleine 
moestuin die zal bijdragen tot een uitgebalanceerd 
dieet voor de kinderen.

Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw financiële 
steun die ons heeft geholpen arme en verlaten 
weeskinderen te ondersteunen. 

Beste weldoeners, wij danken de Heer die u een 
grootmoedig hart en grote barmhartigheid heeft 
gegeven”.

Orphelinat Ste. Elisabeth in Rwanda


